
AANSTAANDE VRIJDAG: 20 december 

Over Kerstmis gesproken. 

Ad Goos zet ons hiervoor op weg, met een kwinkslag,  

humor en doordachte woorden. Jarenlang werkte als  

orthopedagoog in de zorgsector. Van daaruit leerde hij oog 

te hebben voor iemands mogelijkheden,  

eerder dan te letten op de beperkingen.  Kerstmis krijgt 

ongetwijfeld een andere kleur na deze avond. Zijn verhaal 

wordt verrijkt met  orgelmuziek door Jo Van Eetvelde. 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom op vrijdag aanstaande om 19u30  

in de kerk. De toegang is gratis. Nadien bieden we een 

drankje aan voor een vrije bijdrage. 

TENTOONSTELLING met werken van  

Wei Liu: gratis te bezichtigen  

van 20-26 december tussen 10u en 17u 

Wei Liu is geboren aan de rand van de Gobiwoestijn.  

In 2002 verkende ze o.m. België, waar haar zus woont.  

Hier ontmoette ze haar  echtgenoot. Twee jaar later werd ze 

katholiek. Dit bracht eindeloze vreugde. 

Daarvan getuigen haar schilderijen.  

KERSTVIERINGEN:  

-middernachtmis (24u) met Elke De Meester,  

-kerstdag: gezinsviering -10u30 met huisorkest en  

 samenzang. 
 

En alvast welkom op de NIEUWJAARSRECEPTIE: 

vrijdag 03 januari om 19u30 in Ons Huis. We kijken naar …  

en wisselen wensen uit bij een hapje en drankje.  

TEREKEN OVERLEG-T: kort en bondig 

Omdat we regelmatig de vinger aan de pols willen leggen bij 

iedereen die met onze geloofsgemeenschap betrokken is,  

nodigen we je van harte uit op ons  

“Overleg mini” in het hoogkoor van de kerk. 

Zondag 29 december na de viering. 

Bij een aperitiefje, nagenietend van Sax-o-Four in de  

viering. Kom je om 11u30 voor het overleg? Even welkom!  

Kinderen kunnen spelletjes spelen in de pastorij. 

Intredelied  

Goedemorgen, welkom allemaal: 

ik met mijn en jij met jouw verhaal! 

Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, 

alles mag er zijn. 

God, ik vraag U, kom in onze kring, 

wees erbij wanneer ik bid en zing. 

Ik met mijn en U met uw verhaal, 

verteld in mensentaal. 

 
Begroeting en openingswoord 
 
 
Lichtritus en lichtlied 

 

Heldere vlam, hoe klein ook je licht, 

je valt op van ver, je wijst ons de weg 

doorheen duisternis naar het volle licht. 

God, geef dat ook wij werken  

aan een betere wereld 

en een licht zijn voor elkaar. Amen. 
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Gebed om ontferming 

Heer,  

Uw goedheid opent ons hart telkens opnieuw. 

Heer, ontferm U over ons. 

 

Christus,  

U toont ons dat rechtvaardigheid nooit eindigt.  

Christus, ontferm U over ons. 

 

Heer,  

U haalt het beste in mensen naar boven. 

Heer, ontferm U over ons. 

 

God van liefde,  

in uw barmhartigheid vinden wij nieuw leven. 

Mogen alle mensen barmhartig zijn  

voor wie het meeste lijdt. 

Amen. 

 

Inleiding op de lezing 

Deze derde adventszondag heet  

al heel erg lang ‘vreugdezondag’. 

De lezing zit vandaag vol vreugde  

en blijdschap want Jezus komt dichterbij. 

Wij worden opgeroepen om het goede  

te zoeken bij onszelf en bij anderen.  

Maar wat houdt dit in? 

Wat moeten we dan doen?  

Laten we ons hart en onze geest openen  

om dit goede nieuws te ontvangen. 

 

Moment voor de kinderen 

Evangelie  Lucas 3, 10-18  
 
Jezus, ik denk aan jou 

Jezus, ik spreek over jou 

Jezus, ik hou van jou 

 

Homilie 

 

Kort stukje orgelmuziek 

 

We leren de 1e communicanten kennen 

Geef dat wij zijn Licht meedragen in ons hart 

als warmte voor de mensen  

die we overal tegenomen, 

en in het bijzonder voor hen  

die leven in armoede. 

Zo bidden wij U, door Christus, onze Heer. 

Amen. 

 

Slotlied 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Communie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed na de communie 

God, vreugdebrenger en bevrijder, 

wij danken U om Jezus 

die uw gelofte van vrede,  

bevrijding en redding 

handen en voeten gaf.  

Hij was het Licht voor zovele mensen. 

 

Om mee te nemen onderweg  

 

WELZIJNSZORG VOOR WAARDIG WERK 

Om armoede tegen te gaan moet werk 

‘waardig’ zijn:  

mensen moeten een voldoende hoog inkomen 

uit werk halen,  

met goede arbeidsomstandigheden  

en aangepast aan hun mogelijkheden  

en persoonlijke situatie.  

Het mag ook niet nodig zijn om meerdere jobs 

te doen, met lange werkdagen, ten koste van 

het gezinsleven of het welzijn  

van de werknemer.  

Daarnaast moet de combinatie van deeltijds-

werk en een uitkering voor meer mensen als 

oplossing mogelijk worden. 

Welzijnszorg wil bijdragen om waardig werk 

voor iedereen toegankelijk te maken.  

Daarom presenteren we drie recepten voor 

waardig werk: 

 

RECEPT 1 UITSLUITING AANPAKKEN 

 

RECEPT 2 EEN AMBASSADEUR VOOR  

  WERKZOEKENDEN 

 

RECEPT 3 EEN AANGEPASTE  

  ARBEIDSMARKT 

 

Voorbeden 

We bidden om vrede tussen de mensen en heel 

in het bijzonder in de gebieden waar nu oorlog is: 

in Gaza, Oekraïne, Syrië, Jemen, Somalië,  

Democratische Republiek Congo, Afghanistan, 

Ethiopië, Mexico, Myanmar, … . 

Laten we bidden: 

We bidden voor mensen die  

aan hun lot overgelaten worden: 

dat ze gezien worden en mensen ontmoeten  

die van hen houden. 

Laten we bidden: 

Met mijn handen gevouwen … 
 

We bidden om werkgevers  

die waardig werk aanbieden  

zodat elke mens respect, erkenning en  

waardering krijgt voor zijn inzet, hoe klein ook. 

Laten we bidden: 

Met mijn handen gevouwen … 
 

We bidden om mensen met durf en moed  

die rechtstaan en spreken  

wanneer zij onrecht zien gebeuren. 

Laten we bidden: 

Met mijn handen gevouwen … 
 

We bidden voor deze gemeenschap: 

dat wij anderen gunnen  

wat wij voor onszelf wensen,  

dat we blij zijn met wie blij is 

en mee treuren met hen die verdriet hebben. 

We bidden voor hen van wie we  

afscheid moesten nemen: … 

en voor wie ons gebed wordt gevraagd: ... 

Laten we bidden: 

Met mijn handen gevouwen … 
 

God van liefde, Gij luistert 

naar deze gebeden. 

Hoor ons bidden  

en wees licht in ons midden. 

Amen.  

 

 

 



Offerande  

Welzijnszorg heeft onze bijdrage  

en financiële solidariteit hard 

nodig. Met deze fondsen  

stimuleren en ondersteunen 

we lokale projecten die kansen  

geven aan mensen in armoede. 
 

Je kan betalen via de bankapp en het bedrag  

zelf aanpassen of per overschrijving: 

BE 21 0000 0000 0303.  

Vanaf € 40 krijg je een fiscaal attest.  
 

Als je contant betaalt, zorgen wij  

dat het bij Welzijnszorg terecht komt. 
 

Dank je wel voor je zorg voor mensen  

die het financieel moeilijk hebben! 

 

Gebed over de gaven 

God, 

Schepper van alle leven, 

waar mensen breken en delen met elkaar  

wordt U zichtbaar. 

Zegen dit brood en deze beker  

tot voedsel voor onderweg. 

Maak ons tot uw lichaam en bloed, 

tot handen en voeten van uw Zoon en onze Heer. 

Amen. 

  

Bidden bij brood en wijn van leven 

De Heer zal bij u zijn,  

de Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart,  

wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer onze God. 

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

Ja, God, het is goed dat wij U samen danken, 

dat al wat leeft en adem heeft, U looft. 

  

Gij hebt ons voor elkaar gemaakt: 

de liefde tussen mensen is uw geheim, 

van U komt de zorg van ouders, 

de aanhankelijkheid van kinderen 

en het verlangen van elk mensenhart  

om goed te zijn. Gij zijt de Bron  

waaruit onze liefde ontspringt. 

Daarom zingen wij U toe:  

 

Goede God, niemand heeft U ooit gezien 

en toch spreekt Gij tot ons  

in het lied van de armen. 

Gij zijt ons nabij in het hart van de ander, 

in de liefde van mensen onder elkaar. 
 

Gij zijt verschenen in Jezus Christus 

Hij heeft ons geleerd  

dat Gij onze Vader zijt:  

goed en mild en vol menselijke liefde. 
  

Op die laatste avond waarop Hij zijn afscheid 

voorbereidde, (…) 

God, onze Vader, in dit uur, samen rond deze 

tafel, bidden wij voor hen die gestorven zijn. 

Mogen zij uw liefde ervaren. 
  

Laat de geest van Jezus onder ons wonen. 

Dat wij met nieuwe ogen kijken  

naar de nood in de wereld. 

Breng alle volken en rassen,  

alle rangen en standen samen in uw rijk, 

hoe verschillend ze ook zijn. 

Dan wordt deze aarde opnieuw  

bewoonbaar door onze liefde,  

onze goedheid en menselijkheid. 

 
 

Onze Vader 

 

Vredeswens   

Goede God, 

Wij verlangen naar uw licht.  

Vandaag staken we drie kaarsjes aan  

zodat het steeds lichter wordt om ons heen. 

De weg naar vrede is vol hindernissen. 

Onderweg komen we ook andere kinderen tegen. 

Kinderen die niet zoveel hebben als wij. 

We worden uitgenodigd om te delen;  

delen van wat wij hebben gekregen van U. 

Om te delen van onze spullen,  

en ook ons eten delen met anderen. 

Wij hebben vandaag de derde stap gezet; 

maar wij gaan niet alleen.  

We gaan met de hulp van anderen  

en met uw hulp  

op weg naar een betere wereld ! 

Zo kan er vrede zijn op aarde. Amen. 

 

 


